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Geachte lezer, 
We zijn weer vrij. Nagenoeg alle beperkende maatregelen zijn 
opgeheven en corona, dat ons leven 2 jaar beheerst heeft, wordt 
vanaf nu beschouwd als iets “dat erbij hoort”. Een aantal men-
sen zullen nu zeggen: ”zie je wel”. Zelf ben ik daar wel een beet-
je meer sceptisch over. Prima als de matregelen worden losgela-
ten. En fijn dat we weer ons normale leven kunnen hervatten.  
Maar corona is er nog steeds en de quarantaineplicht bestaat 
ook nog steeds. Dat betekent ook dat er nog steeds regelmatig 
leerkrachten afwezig zijn omdat ze positief getest zijn.  We moe-
ten er dus nog steeds rekening mee houden dat het mogelijk wel 
een keer kan zijn dat we een groep naar huis sturen omdat we 
geen leerkrachten hebben om te vervangen. Hopelijk gaan er 
geen mutanten meer verschijnen va het virus en gaat het lang-
zaam uitsterven. 
Helaas hebben wij ergens een besluit moeten nemen om de mu-
ziekshow niet “live” door te laten gaan. Dat is jammer want het 
was wel een fantastische happening. Maar om nu een paar 
avonden “hutje mutje” te zitten leek ons niet verstandig. Daar-
om niet getreurd. Morgen gaan we de muziekshow opvoeren en 
we gaan daar een professionele film van laten maken. Deze film 
krijgt u volgende week via een bepaalde link te zien en kunt u 
genieten van de optredens van de kinderen. Helaas betekent dit 
ook het einde van het fenomeen muziekshow. Vanaf volgend 
jaar gaan we dat in een ander jasje stoppen. Net zo leuk, mis-

schien nog wel leuker maar daar 
gaat u nog informatie over krijgen. 
En dan natuurlijk Oekraïne. Wat een 
verschrikkelijk drama speelt zich 
daar af. De Russische inval en alles 
wat erbij hoort is zo onwerkelijk. Het 
past niet meer in deze tijd. Een 
agressor die een ander land binnen 

valt. Echter we hebben het over Oekraïne. Maar wat te denken 
van Syrië, Jemen, Palestina. Ook daar gebeuren zaken die verge-
lijkbaar zijn en waar we ons even druk over zouden moeten ma-
ken. We beginnen klein om de kinderen te leren  om geen ruzie 
te maken. Dat lukt niet altijd en dan ga je proberen om de ruzie 
op te lossen door erover te praten. Ook dat gaat niet altijd goed 
en dan is er hulp nodig om het verder uit te praten. Echter nu 
krijgen de kinderen een voorbeeld van een ruzie waar ze verder 
iets mee kunnen. Die ruzie komt in hun leven binnen en ze krij-
gen er geen vinger achter. Vragen hoe het kan en waarom vol-
wassenen zo’n slecht voorbeeld geven. Veel vragen waar we niet 
direct een antwoord op hebben en waar we wel proberen om 
met kinderen over te praten. 
Voor nu wensen we u veel leesplezier. 

Het team van de Vlinderboom 
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Het zonnetje 
 
Het zonnetje schijnt  
volop en het is weer 
genieten voor de 
meeste mensen. Niet  
voor iedereen! Er zijn  
ook mensen die helemaal  
niets met zomer en lente, hoge 
temperaturen en zon hebben. Gelukkig krij-
gen we in Nederland allemaal wel iets van 
onze gading. Komend weekend gaat de win-
tertijd veranderen in de zomertijd. Een uur 
minder slapen ofwel een uur langer genie-
ten van het mooie weer. Daar gaat het in 
deze rubriek echter niet om. Wel om een 
leerkracht, nou ja, aanstaand leerkracht, die 
zijn uiterste best is aan het doen om dit jaar 
zijn diploma te halen als echte meester.  Het 
is hard werken en aangezien we op onze 
school best wel kritisch zijn, is het een extra  
uitdaging om er het beste van te maken. 
Toch gaat hem dat 
wel lukken en met 
hem bedoelen we 
natuurlijk meester 
Bram, die in deze 
periode zijn LIO sta-
ge is aan het doorlo-
pen in groep 8a. 
Bram, het is nog 
even doorbijten 
maar uiteindelijk gaat het jou lukken om 
een echte meester te worden en dan hope-
lijk ook aan onze school. Veel succes met de 
laatste loodjes. 

De jarigen van 22 maart t/m 12 april 
Om reden van privacy geven we niet de datum door maar noemen we al-
leen de kinderen die in deze periode jarig zijn. 
 
Dean Kruchten, Yano Jansen, Daan Karluk, Casper de Nobel, Jesse van Sint 
Feyth, Femke Hoeberigs, Dimyra Verma, Jill Post, Elena Slaats, Siem Hae-
sen, Fayenne Hendriks, Luca Profeta, Jesse Blauw, Kiaana Verma, Flore de 
Loos, Mirre Scheepers, Janne Klein, Liza Werts, Jalen Klous, Scott Aipassa, Tijmen de Loos, Gwen 
Ruijters, Áron Szabó, Nathalie Habets, Daylen Jansen 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag 

De Berg. 
Bijna klaar, maar onderstaande 
foto’s zeggen meer dan ge-
noeg. Van idee naar uitvoering. 
Het Eco-Kids-Team mag er 
trots op zijn. Als je iets wilt, ga 
er dan voor. “Geit neet, besteit 

neet”. Ziehier het resultaat. Goed gedaan met dank 
aan Nelle Driessen van het CNME. 
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Colofon 
Basisschool de Vlinderboom 
Kelvinstraat 3 
6227 VA Maastricht 
Tel: 043-3671335 
 

Email: bsdevlinderboom@mosalira.nl       
Website: www.kcdevlinderboom.nl  

     https://www.facebook.com/basisschooldevlinderboommaastricht 
 
De nieuwsbrieven staan digitaal op onze website 

Zingen voor Oekraïne 
Vorige week woensdag hebben we meegedaan aan een landelijke actie. Om 11.45 uur werden op veel  
speelplaatsen in Nederland een Nederlandse versie ten gehore gebracht van het lied “We are the world”. 
Wat je er verder ook van vindt, we zijn samen de wereld. Ieder individu op deze wereld leeft niet alleen 
voor zichzelf maar ook in relatie tot de ander.  Wij proberen dit op school te benaderen vanuit de 
“community” gedachte. Samen vormen we de gemeenschap Vlinderboom.  Daar horen kinderen, leer-
krachten, ouders en anderen bij. Vanuit onze kernwaarde “Iedereen hoort erbij” proberen we om res-
pect en gevoel voor elkaar te krijgen. We vieren de verschillen en we gaan ervanuit dat ieder kind uniek 
is. Lees voor kind “mens”. Onze visie, die we levensgroot op de muur hebben staan, is op dat principe 
gebaseerd. 

Een kind is als een vlinder in de wind 
De ene vliegt hoog, de andere laag. 

Maar ieder doet het op zijn eigen manier. 
Het leven is geen competitiestrijd 

Ieder kind is anders 
Ieder kind is speciaal 

Ieder kind is mooi 
 

Maar natuurlijk kijken we ook buiten die gemeenschap van de Vlinder-
boom. We zijn onderdeel van de wijk, de buurt, van Maastricht van Ne-
derland, Europa en de wereld. Onze kinderen zullen de hele wereld over 
gaan. Op vakantie, voor werk en misschien wel om elders permanent te 
gaan wonen.  Vanuit de gedachte dat we allemaal wereldburgers zijn 
hebben we gezongen voor de inwoners van Oekraïne. Daarnaast hebben 
we ook nog geld ingezameld en zijn er momenteel nog een paar acties 
lopende. We hadden in elk geval ruim 900 euro in de collectebussen 
zitten en daar voegen we de opbrengst van de chocoladeactie aan toe 
(zo’n 600 euro).  Dit bedrag gaan we over maken op giro 555 en dragen 
daarmee ons steentje bij als kindcentrum de Vlinderboom.  

Vastentijd 
Na carnaval begint de vastentijd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn 40 dagen. Dat was de tijd dat Jezus de 
woestijn introk om zich voor te bereiden op zijn lijden en verrijzen. In deze dagen is dat een tijd die vaak 
niet meer zo beleefd wordt hoewel er zeker nog mensen zijn die zich op deze manier op Pasen voorbe-
reiden. In april begint ook de Ramadan, een periode waarin Moslims zich voorbereiden en vasten op het 
Suikerfeest, In de Arabische wereld wordt het ook wel ‘Eid El Fitr’ of ‘Şeker Bayramı’ genoemd. Letterlijk 
vertaald betekent dit ‘feestdagen ter gelegenheid van het breken van het vasten’. Het luidt dan ook het 
einde van de Ramadan.  

https://www.facebook.com/basisschooldevlinderboommaastricht

